InvoerlID

Inzending

Naam

Score

80

details uit mijn jeugd
herinner ik me zwart-wit,
met kartelrandjes

Francis D'haene

30

104

Jeugdherinnering:
met je ogen dicht denken
dat niemand je ziet

Jessica Berkvens

24

81

haar ouderlijk huis -
de kachelwarmte voelbaar
aan de fotorand

Cecile Janssen

24

100

Liefde thuis was stil,
Een gepelde manderijn
Vers gebakken brood

Juliette Tantawy

18

95

vergeelde foto
op zoek naar de koningin
bijenopa en ik

Reiny van Amerongen

18

82

Glinsterend landschap
de glans in opa's ogen
weer kind in de sneeuw.

Louise van der Hee

18

73

vaders en moeders
zwart-wit, in gouden lijstjes,
in de weggeefkast

Astrid Simons

18

72

In oude liedjes
word ik lichter dan ik ben
vroeger zingt mijn naam

RC van den Heuvel

18

63

Sneeuw op je wimpers
Slechts een seconde tastbaar
Net als onze jeugd

Mayella La Angelita

18

103

veel draden gleden
door je handen en gaven
ons jouw warmte door

Marjan Penterman

12

107

mijn ouderlijk huis
al mijn herinneringen
gaan mee zonder doos

Marjolein Rotsteeg

12

91

ooit was je groot
zittend op mijn schouders, nu
buig je voor een zoen

Aster

12

87

gisteren nog
verstopt onder haar bed
nu onder puistjes

Peter Lacante

12

64

winterzon
in mijn hoofd kraakt
het ijs van toen

Nel Goudriaan

12

101

Maskers nu en toen
onder luid gezang en schmink
lachten tranen mee

Jan-Robert Vanderaa

109

Een stem in mijn hoofd
spreekt nog steeds in jouw tempo
na jou, enkel echo

Noor Damiane

106

Vonken tussen ons
smeulend hout nog resterend
onder het vriespunt

Michelle

99

samen voor de buis
invulschema bij de hand
hup ard & keessie

Sietske Boonstra




98

De oude foto
ligt te trillen in mijn hand
Tranen smaken zout

Gerrit De Moor

94

Neus en wangen rood
gloeiend in de winterkou
trekt papa de slee

Nienke van Loon

93

het is laagwater
in mijn gebreid badpakje
vang ik garnaaltjes

Liesbeth Staal

88

een lelijke eend
waggelend op de snelweg
mijn eerste auto

Willem Visser

77

onder mijn voeten
kraakt het koud bevroren ven
voel ik me weer acht

Karin Gene

74

z6 twintigste-eeuws
en een klimaat geleden
Elfstedentochten

Wiebe Schipper

71

winterdroefenis —
knoppen aan bomen van slag
de ijsbaan kabbelt

Ben Zielman

70

Vroeger is voorbij
Tijden blijven verglijden
Tot ooit is geweest

Connie Harkema

69

Samen schreven we
verhalen op het ijs
ik lees je voor

Astrid Salman

moeder met een slee
de chauffeur glijdt in gedachten

59]zijn blik op de weg Annemarie Steenbergen
mijn oude school
blijkt nu

58| een verpleeghuis Fenna Edens
in de oude la

57

een vergeelde schoolfoto —
lach ik nog steeds

Peter Elferink

55

een fotolijstje geeft
jonge ogen terug, houdt vast
wat is vervlogen

Lucas Verkerk

43

hartelijkheid
vroeger hoefde
niets op slot

Adriaan Bouter




